THE GIANT PICNIC MANIFESTO
(MANIFEST VOOR EEN AANGENAMERE STAD)

PICNIC THE STREETS staat voor een doordachte en gedurfde mobiliteitsvisie die rekening
houdt met de noden van alle stedelingen, met efficiént openbaar vervoer als speerpunt en met absolute
voorrang voor voetgangers en fietsers. We eisen een mobiliteitsbeleid dat ruimte creéert voor een
kwaliteitsvolle en veilige openbare ruimte, waar jong en oud frisse lucht kan opsnuiven en waar
mensen van divers pluimage elkaar kunnen ontmoeten.

“Met de auto rondrijden in het stadscentrum mag niet langer de regel zijn”, schrijft Philippe Van
Parijs. “Het moet een uitzondering worden, omkleed met een bijzondere reden: het transport van
zware spullen, bijvoorbeeld, of het vervoer van mensen die slecht te been zijn.”

PICNIC THE STREETS wil dat de Brusselse OVERHEID het evenwicht herstelt tussen het
autoverkeer en de leefbaarheid van de stad. Dat vereist in de eerste plaats het fundamenteel herdenken
van de centra van de verschillende Brusselse gemeenten. De uitgestrekte asfaltvlakten moeten bevrijd
worden van rijdende en geparkeerde vierwielers, zodat gezinnen en spelende kinderen de stad niet
meer moeten ontvluchten op zoek naar een evenwichtig leven, rust en een streepje groen.

PICNIC THE STREETS ijvert daarom voor:

- het weren van alle transitverkeer doorheen onze (stads)centra en het inperken van
overbodig autogebruik (niet voor korte afstanden, dus!);

- de bescherming van woonwijken, handelskernen en pleinen tegen verkeersoverlast;

- aangenamer, frequenter en bovengronds openbaar vervoer dat 24u/24u toegankelijk is voor
iedereen;

- de systematische inrichting van de openbare ruimte met veel groen en ten voordele van de
omwonenden, voetgangers, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer;

- eenvoudige en goedkope ingrepen die snel resultaat opleveren.

Daarom eisen wij een duidelijk politiek signaal dat een einde maakt aan het huidige
autogedoogbeleid. Een autovrij Beursplein, in het centrum van de hoofdstad van een van de meest
vervuilde landen van Europa, is niet alleen broodnodig, het staat symbool voor de noodzakelijke
ingrepen die ook in andere Brusselse buurten moeten leiden tot een coherent stedelijk beleid.

Laat het duidelijk zijn: PICNIC THE STREETS is slechts het begin van een beweging die ijvert
voor een aangenamere stad. Je hoort nog van ons!



